
   

september 2021 Gewoon weer beginnen
We beginnen dit nieuwe seizoen maar weer 
eenvoudig: een mooie duidelijke vierpas in 
hout. Wat een prachtig materiaal is dat toch. In 
de gladgeschuurde vlakken tekenen zich de ja-
ren af. Het verleden vereeuwigd, zogezegd. Dat 
moet je niet weg willen poetsen. Vroeger werden 
zulke panelen nog wel eens wit overgeschilderd. 
Zonde! 
Ik kreeg deze foto van Tonny Vercouteren. Dit 
is een lambrisering in een boekhandel in Porto; 
een prachtig gebouw in Art Nouveau stijl. Dit 
meubilair ziet er overigens wel wat klassieker uit. 

Overgespaard uit een vorig gebouw? Zo doe je recht aan een stukje vakmanschap uit het 
verleden; goed om daarop voort te bouwen…       Wim Wattel

Gesprekskring autobiografisch 
bijbellezen in vier bijeenkomsten

September tot december 2021

In september beginnen wij weer met een gesprekskring! 
Tien mensen in de bestuurskamer. Dat kan op gepaste 
afstand.
Het gaat over autobiografisch bijbellezen: bijbelverhalen 
die je op jezelf kunt betrekken als een leidraad en een 
spiegel. In welk verhaal herken ik mijzelf? En hoe kan het 
verhaal mij een dieper inzicht bieden?
Leidraad is het boekje “Mijn held en ik”, waarin elf vrijzin-
nige predikanten een bijbels verhaal door een autobio-
grafische bril lezen. De bijbelse held wordt met de eigen 
levenservaringen verbonden. Het resulteert in mooie en 
indringende verhalen over verraad of angst, over ontlui-
kende liefde of verwondering. Simson en Lea komen in 

beeld, Ezechiël en Johannes de Doper. Maar ook verrassende personages als de jonge vrouw uit 
Hooglied, de stadssecretaris van Efeze én de antiheld Judas blijken een voorbeeldfiguur.
In vier middagen of avonden (naar keuze) bespreken wij vier verhalen uit dit boekje. Mochten 
andere verhalen je meer aanspreken, dan kan daar aandacht aan worden gegeven in een ver-
volg. 

Plaats is de bestuurskamer van de Koorkerk. Deelnemersaantal is beperkt tot tien, zowel in de 
middag als in de avond. 

Data zijn maandag 13 september, dinsdag 5 oktober, maandag 8 november en dinsdag 
14 december.

Graag opgeven bij Joep de Valk, j.devalk@telfort.nl of 0653 391524. Aanschaf van “Mijn held en 
ik” is noodzakelijk:  Mijn held en ik. Autobiografisch bijbellezen. Skandalon, 2020. 
Prijs 16.95. ISBN  978 90 830419 33.
Joep de Valk

Uitstap naar remon-
strantse buurgemeente 
Sommelsdijk, zondag-
ochtend 31 oktober.

Het is een traditie dat de RGMZ 
eens in het jaar een uitstapje or-
ganiseert. Het is ook traditie dat 
iedereen in de Koorkerk welkom 
is bij die uitstapjes.
Dit jaar willen wij naar onze 
dichtstbijzijnde remonstrantse 
buren, de gemeente Sommels-
dijk, op Goeree-Overflakkee. Het 
is een piepkleine gemeente. In 
een woonhuis is een kerkzaal in-
gericht. De voorzitter woont bo-
ven de kerkzaal en de gemeente 
bestaat uit enkele tientallen leden 
en vrienden. De ene week is er een 
dienst, de andere week een ge-
sprekskring op zondagochtend.
Op zondagochtend 31 oktober 
bezoeken wij deze betrokken 
mensen. Kerkdienst, wandeling 
door het mooie stadje, lunch met 
de Sommelsdijkers. Nadere de-
tails volgen.
Heeft u in principe belangstelling 
voor zondagochtend 31 oktober? 
Laat u het ons dan alvast weten via 
Esther Meulblok rgmzsecretari-
aat@zeelandnet.nl / 0615 650995 
of bij Joep de Valk j.devalk@tel-
fort.nl / 0653 391524

Boekhandel Lello, Porto, Portugal
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Van de kerkenraad
Kunnen we de conflicten van verleden jaar in onze Koorkerkgemeenschap achter ons la-
ten? Die vraag hebben wij ons gesteld, anderhalve maand na de gemeenteavond van 
eind juni, waarin Ds. Tom Rijken verslag heeft gedaan van zijn mediationproces. 
Voor ieder lid van onze Koorkerkgemeenschap kan het antwoord op die vraag anders 
liggen.  Ds. Wim Jansen en ds. Tom Rijken hebben hier in de diensten van 11 en 18 juli jl. 
behartigenswaardige woorden over gesproken (de moeite waard om nog eens te zien 
op kerkdienstgemist.nl). Mocht u behoefte hebben om over deze periode te praten, 
dan kunt u contact met hen opnemen.
Gelukkig zijn we een veerkrachtige gemeenschap gebleken, met leden, die vonden dat 
het tijd was voor positieve activiteiten. Het Bouwteam ging aan de slag met gemeen-
schapsversterkende activiteiten. Het leverde de bouwstenen voor het mediationproces 
van ds. Tom Rijken en een grote respons op een recente vragenlijst gaf inzicht in wat 
de leden van de Koorkerkgemeenschap waarderen en wensen. Daarnaast was en is de 
boekenmarkt een bron van onderlinge saamhorigheid. De taakgroep Beeld & Geluid 
zorgde ervoor dat we geen diensten hoefden te missen. En onze vele vrijwilligers gin-
gen gewoon door met doen wat ze altijd al deden voor de Koorkerkgemeenschap.
Zoals een aantal leden, dames en een heer, die sinds een aantal weken zorgen voor het 
schoonhouden van de kerk, paarsgewijs en in een wisselende samenstelling.
Daarop voortbouwend vinden we dat het nu tijd is om de zwarte bladzijde om te slaan 
en ons te richten op de toekomst, ook al (h)erkennen we dat bij sommigen de pijn van 
de afgelopen periode nog niet voorbij is. 
Samen met u allen en in nauwe samenwerking met de besturen van de VVHM en RGMZ 
hopen we onze toekomst vorm te geven, onder meer door de instelling van een werk-
groep structuur, die opties voor een eenvoudiger organisatiestructuur aan u heeft 
voorgelegd (heeft u de eerste rapportage al gelezen?).
Ook hebben we ds. Wim Jansen, ds. Dea Spierings en pastor Wim Van Goch in beginsel 
bereid gevonden om na te denken over een toekomstperspectief voor onze Koorkerk-
gemeenschap. We zijn blij dat zij zich daarvoor willen inzetten. 
Hopelijk kunnen we dan aan het eind van het jaar voorstellen voor een aangepaste 
structuur en schetsen voor een toekomstperspectief aan u voorleggen, waarna we 
stappen kunnen gaan zetten voor het aantrekken van een vaste predikant.
Namens de kerkenraad, Hugo Schorer 

Organisatiestructuur Koorkerkgemeenschap
Na de gemeenteavond van 28 juni, waarbij wij twee opties voor een vereenvoudigde 
organisatiestructuur van onze Koorkerkgemeenschap hebben gepresenteerd, hebben 
wij u op 6 juli jl. onze eerste rapportage gemaild en u gevraagd om hierover mee te 
denken en uw opmerkingen en ideeën voor 1 september aan ons te sturen.
Wij hebben al een aantal reacties ontvangen, waarvoor dank. Hoe meer reacties we 
krijgen, des te beter kunnen wij onze voorstellen aanpassen aan uw wensen.
Daarom willen u graag alsnog de gelegenheid geven om te reageren. Heeft u onze eer-
ste rapportage niet (meer)? Uw verzoek om toezending van onze eerste rapportage en 
uw reactie daarop graag voor 10 september naar tjeerdkuiper@hotmail.com. 
De werkgroep structuur,
Luuk Boogert, Gerlof van Hoek, Tjeerd Kuiper, Hugo Schorer en Joep de Valk 

Kerkdiensten

29 augustus 2021
Ds. Monique van Zoest

5 september 2021
Ds. Aries van Meeteren

12 september 2021
Pastor Wim van Goch

19 september 2021
Ds. Hans Noordeman

26 september 2021
Ds. Alain Verheij

3 oktober 2021
Ds. Alleke Wieringa

10 oktober 2021
Ds. Floris Kruyne

17 oktober 2021
Ds. Wim Jansen

24 oktober 2021
Ds. Monique van Zoest

31 oktober 2021
Gedachtenisdienst
Ds. Wim Jansen
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Bij de diensten
Zondag 5 september 2021, ds. Aries van Meeteren

In deze viering gaan we ons bezighouden met geweld. 
Om precies te zijn met geweld in Gods naam, of wat we 
daar voor laten doorgaan. Geen lichtvoetig onderwerp, 
ben ik bang. Hoewel? Misschien toch een heel klein 
beetje. Graag tot 5 september! 
Met vriendelijke groet, Aries van Meeteren

Zondag 12 september 2021, pastor Wim van Goch
Een tijdje terug  stond er in Trouw een mooi interview met de 
onverdacht-degelijke Christelijk- gereformeerde theoloog Ar-
nold Huijgen. Hij pleitte voor meer aandacht voor Maria (boek: 
“Maria, icoon van genade”). Daar werk ik graag aan mee, al ben 
ik, met mijn katholieke achtergrond niet eens zo’n  Mariakind 
(iemand met van jongsaf veel devotie voor en inspiratie door 
Maria). Maar in de Schrift zijn er aanwijzingen dat aandacht 
voor Maria er toe doet. En met een zekere ernst en bescheiden 
speelsheid hoop ik een lichtje te kunnen laten schijnen bij een 
opmerkelijk thema uit de katholieke traditie: Maria Tenhemelo-
pneming. Markus 3 is daar trouwens een sleutelpassage in. 
Meer op zondag 12 september.     Wim van Goch

In memoriam Gerda 
Snethlage-Verschoor
Op 18 juni 2021 is in haar woon-
plaats de Haag op 93 jarige 
leeftijd overleden Gerda Sneth-
lage-Verschoor. Oudgedienden 
onder u zullen zich Gerda herin-
neren als een markante, daad-
krachtige vrouw.
Na haar verhuizing naar Oostka-
pelle in 1993 werd zij lid van de 
RGMZ en de Koorkerkgemeen-
schap. Van 1994 tot aan haar 
verhuizing naar Wassenaar in 
2006 was zij lid van het bestuur 
van de RGMZ, waarvan de laat-
ste vier jaar als voorzitter ad in-
terim. Gedurende deze periode 
had zij een creatieve en prakti-
sche inbreng in het bestuur. Zij 
wist van doorpakken.
Vanaf 1997 vervulde zij daar-
naast ook nog een duidelijke 
rol in de nieuwe structuur van 
de Koorkerkgemeenschap. Zij 
was voorzitter van de taak-
groep Vorming en Toerusting 
(later Spagaat), die lezingen 
en symposia organiseerde in 
de Zeeuwse Bibliotheek en het 
kringwerk coördineerde. Zij 
nam het initiatief tot de “boe-
kenkring” die ongeveer 15 jaar 
heeft gefunctioneerd. Ook ver-
zorgde zij een aantal jaren het 
preekrooster. 
Kortom : de RGMZ en de Koor-
kerkgemeenschap zijn haar veel 
dank verschuldigd. Na haar laat-
ste verhuizing hield ik contact 
met Gerda. De laatste keer dat 
ik haar zag was bij de begrafe-
nis van haar echtgenoot Watze. 
In een telefoongesprek van 3 
jaar geleden vertelde ze dat ze 
graag nog eens naar Middel-
burg wilde komen om mensen 
te zien en te spreken, maar ze 
vertelde ook dat haar geheu-
gen steeds slechter werd en 
haar gezondheid ook te wensen 
overliet. Het is er niet meer van 
gekomen.Wij herdenken haar 
met dankbaarheid.
Thilly van der Rijst

In memoriam Ad van ‘t Veer
Op maandag 21 juni overleed na een ziekbed van 
een paar weken Adriaan Marinus van ’t Veer. Ad is 
80 jaar oud geworden.
Ad groeit op in een muzikaal gezin. Hij leert zowel 
piano als cello spelen. Als de limonadefabriek van 
zijn vader, waar hij na de handelsschool is gaan 
werken, over de kop gaat, gaat hij aan de slag bij 
Vereniging Jeugd en Muziek Zeeland. Uiteindelijk 
laat Ad diepe sporen na in de wereld van de nieu-
we muziek. Hij haalt grote namen naar Zeeland, 
organiseert festivals en bedenkt projecten. Dat hij 
daarvoor soms tegen weerstand in moet, neemt 
hij op de koop toe. Zijn passie: ruimte maken voor 
vernieuwing.
Naast de muziek krijgt Ad van huis uit het geloof 
mee; in het gezin is kerkgang gebruikelijk. God en geloof horen tot zijn leefwereld, tot 
op de dag van zijn dood. Hij kan genieten van de diensten in de Koorkerk. Van goed 
uitgevoerde muziek, uiteraard, maar ook van de ruimte; zowel van het gebouw als van 
de ruimte in de woorden. Geloof heeft voor Ad te maken met vrijheid. In de Koorkerk 
ervaart hij een ruimte, die onmetelijk veel groter is dan wij ons kunnen voorstellen.
In de herdenkingsdienst voor zijn leven klonk het lied ‘Omdat Gij het zijt, groter dan 
ons hart, die mij hebt gezien eer ik werd geboren.’ Voor hem was dat de essentie: Gij 
zijt groter dan ons hart. Er is iets, en dat iets noemde Ad ‘God’, dat groter is dan wij zijn. 
Iets dat ons overstijgt. Dat iets heeft niet de vorm van een persoon, maar wijst naar 
een dimensie van ons bestaan. Een dimensie van waaruit wij leven en scheppen. Een 
dimensie van ruimte. Die ruimte – hij kwam eruit voort, hij heeft hem gezocht in zijn 
leven. En in die ruimte is hij nu weer opgenomen.
Wij namen afscheid van hem in dankbaarheid voor zijn leven. In dankbaarheid voor 
het geluk dat hij ervoer en waarvan hij uitdeelde wanneer het maar kon. Onze ge-
dachten en gebeden zijn bij zijn echtgenote Trude, hun kinderen en kleinkinderen.

Ds. Marga Haas
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Taakgroep Beeld en Geluid
Even bijpraten. De laatste keer was tenslotte alweer enkele Vierpassen geleden. Wat 
is er sindsdien gebeurd? En waar houden wij ons als Taakgroep Beeld en Geluid mo-
menteel mee bezig? 
Allereerst: we hebben een nieuwe camera! Helemaal achter in de kerk hangt hij, tegen 
de wand onder het orgel. Het is slechts een klein kastje, maar een prachtige uitbrei-
ding van onze installatie. We kunnen hiermee onze uitzendingen veel levendiger 
maken. Op het moment dat de ene camera uitzendt, wordt de andere camera in de 
juiste positie gebracht.
Een andere nieuwigheid: we hebben de mogelijk gekregen om de tv-beelden te voor-
zien van ondertiteling. En van foto’s/plaatjes. De afgelopen weken heeft u daarvan al 
iets kunnen zien. 
Er is heel wat apparatuur bijgekomen. Bediening vanaf de achterste bank werd daar-
door wel héél krap. Inmiddels zijn we verhuisd naar boven, naast het orgel. Daar is alle 
ruimte; de apparatuur staat overzichtelijk opgesteld op een lange tafel. En we hebben 
daar een prachtig overzicht over de gehele Koorkerk. 
Inmiddels kunnen we ook het geluid, zoals het afspelen van muziek, vanaf boven be-
dienen. Het is dus niet meer nodig om dat achter de preekstoel te doen. 
De bekabeling – bij elkaar een paar honderd meter lang, weggewerkt in de kabel-
goten langs de wanden – hebben we zelf aangelegd. En daarmee flink wat geld weten 
te besparen. 
In deze fase van vernieuwen, van ontdekken en van leren, gaat er weleens iets niet 
helemaal goed. Soms is het geluid niet optimaal, soms is het beeld niet je-van-het. We 
vragen uw begrip daarvoor. We beschouwen dit als waardevolle ervaringen, die we 
gebruiken om beter te worden.
Een goede regie, met levendige beelden, en mooie beeldovergangen: we doen ons 
best daarvoor!
Terugkoppeling van u stellen we bijzonder op prijs. Ervaart u problemen, heeft u 
ideeën of tips hoe wij het beter kunnen doen? Laat het ons weten, heel graag! 

Wie komt ons helpen ???
De Taakgroep bestaat momenteel uit vier personen. Elke zondagochtend zitten er 
twee mensen ‘achter de knoppen’. Incidenteel zijn er ook doordeweekse uitzendin-
gen, zoals uitvaartdiensten, concerten en vergaderingen. Al met al is het voor ons een 
flinke belasting geworden.
Twee vrijwilligers erbij zou fantastisch zijn. 
Maar, we horen het u al denken: ‘dan moet je toch heel technisch zijn?’. 
Nee, dat hoeft gelukkig níet!  (het mág natuurlijk wèl … 😉)  Iedereen die een mo-
bieltje kan bedienen, kan ons helpen. Je werkt altijd samen met een ervaren iemand. 
Praat er eens over met één van ons. Kom eens boven kijken, naar de regie-tafel. Wat 
zal het fijn zijn als er een paar mensen reageren, we kunnen uw hulp zo goed ge-
bruiken. Doet u mee?

Gert Kooiman
De Taakgroep Beeld en Geluid bestaat uit: Joke Homan, Johan Klumpenaar, 
Joop Tillema en Gert Kooiman
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Zeeuwse Gesprekskring voor Vrijzinning Gelovigen

Programma 2021 - 2022
Met inachtneming van de corona- regels, hebben we als bestuur gemeend weer een 
7-tal lezingen te kunnen organiseren voor het komend seizoen. 

28 september 2021
De heer Wim Jansen, theoloog en schrijver/dichter te Veere, emeritus predikant van 
o.m. Vrijzinnig Delft en de Koorkerkgemeenschap Middelburg, biedt geen pasklare 
antwoorden maar heeft wel diep over onderstaande vragen nagedacht. En het ver-
langen van binnenuit doorleefd. Zijn ervaringen en bespiegelingen wil hij graag met 
ons delen en erover praten. 
Hij spreekt vanuit, wat hij zelf noemt, een levende praktijk in God. In zijn boek O hemel, 
zei de krokodil speelt hij met het woord God ‘als verwijzing naar een dimensie van het 
bestaan waar geen woorden voor zijn’. En in zijn nieuwe boek Brandend verlangen – 
verschenen zomer 2021 – vertelt hij over het dagelijkse ‘opgaan in God/Liefde’.  
Elke dag de weg van de drukte naar de stilte, van de markt naar de grot, van de primai-
re emotie naar de sereniteit, van de banaliteit naar de werkelijkheid van God/Liefde. 
Maar waarom eigenlijk dat woordpaar God/Liefde?   
De titel van de lezing is: “Brandend verlangen om op te gaan in God/Liefde”.  
Wat is dat toch met dat woord God, dat alles naar zich toe trekt en een vreemd ver-
langen wekt?
Of ben ik gek als ik naar God verlang?
Is God in deze tijd niet een kansloos thema? 
Wat zeg ik eigenlijk als ik God zeg? 
Een ervaring?
Maar welke ervaring wil ik er dan mee duiden? 
En is het woord God niet te belast?
Moeten we kiezen voor een ander woord of op z’n minst anders spreken over God? 
Wat blijft er dan van God over?
En van het verlangen naar God? 
Moet je diepgelovig zijn om dat te doen?
Dat verlangen – wat betekent dat concreet?
Hoe vul je dat in het leven van alledag in?
En wat doet het met je? 
Verlangen naar God, ja, maar hoe zit het dan met de mens? 

26 oktober 2021
De heer Oscar Garschagen (1952, Amsterdam), journalist, woonachtig in Grijpskerke 
en columnist van de PZC. Hij werkte voor NRC Handelsblad in China, Israël en Pa-
lestina, was hoofdredacteur van Vrij Nederland en het Algemeen Dagblad en voor 
De Volkskrant correspondent in Amerika, de Europese Unie en Den Haag. Hij schreef 
het boek De Chinese Droom over de wedergeboorte van een supermacht. Voor zijn 
Amerika-berichtgeving kreeg hij in 1993 de Anne Vondelingprijs voor politieke jour-
nalistiek. Hij werkt op het ogenblik voor uitgeverij De Boer/De Ruiter aan een boek 
over de Nieuwe Sluis in Terneuzen en de toekomst van de binnenvaart en de Zeeuwse 
industrie. 
De titel van de lezing is: 
Xi Jinping versus Jezus Christus, die andere superstar in China! 
Wat betreft de inhoud: het christendom is in opmars in China en er zijn experts die 
voorspellen dat China ooit eens het grootste christelijke land ter wereld zal worden, 
het is ook niet voor niets dat het Vaticaan zich enorm inspant om goede relaties met 
de Volksrepubliek China te onderhouden. Dominee Wang Yi, eens door Time uitge-
roepen tot de 100 meest invloedrijke Chinezen, bevindt zich in de voorhoede van 
deze christelijke opmars die op alle mogelijke manieren wordt tegengewerkt. De 
spreker heeft hem een aantal keren ontmoet voordat hij eind 2018 voor de zoveelste 
keer werd gearresteerd. Inmiddels is hij veroordeeld tot een lange gevangenisstraf. 
Over zijn strijd gaat de lezing ook. Ze
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23 november 2021
De heer Huib Ghijsen ( 1944 Middelburg) heeft in Wageningen Plantenveredeling 
en in Nijmegen Rechten gestudeerd. Hij werkt momenteel nog als jurist en zit voor 
de SP in de Middelburgse gemeenteraad. Hij is erg geïnteresseerd in geschiedenis 
wat o.a. heeft geleid tot het bestuderen van de periode van de kruistochten.
De titel van de lezing is: De 9 kruistochten van 1096 tot 1291.
Een complex van vele oorzaken hebben geleid tot de kruistochten in het begin van 
het tweede millennium. Onder andere: Opkomst van de Islam in 622, de verovering 
van Jerusalem in 638 door Kalief Omar, de strijd van het Byzantijnse rijk tegen de 
oprukkende, Islamitische Seltsjoek Turken, de door de Byzantijnen verloren slag bij 
Manzikert in 1071, het verzoek om hulp aan de paus in Rome door de Byzantijnse 
keizers in 1071 en 1095, ontreddering, armoede, ziekte, vluchtelingen en hongers-
nood in 1094, Apocalyptische voorspellingen, die de komst van de antichrist in Jeru-
salem voorzagen en een kroning van een westelijke keizer in Jerusalem voorafgaand 
aan het laatste oordeel, het toenemende gebruik van militaire middelen door de 
kerk om de grenzen van het Europese Christendom verder uit te breiden (Spanje), 
geopolitieke motieven van “Rome” om Byzantium - het “Oost Romeinse rijk” - voorbij 
te streven in het heilige land. 
De eerste kruistocht van 1096 - 1099 slaagt erin Jerusalem na 3 jaar te veroveren. In 
de daarop volgende tweehonderd jaar wordt het veroverde gebied langs de Mid-
dellandse Zee steeds kleiner, wat telkens weer tot een - niet succesvolle  - kruistocht 
leidt. Het begin van de kruistochten gaat gepaard met het vermoorden van Joden 
- schuldig immers aan de  dood  van Jezus -, die tot dan toe als tweederangsburg-
ers veilig tussen de christenen leefden. Die joden pogroms zijn nooit meer gestopt 
en hebben geleid tot de stichting van de staat Israël. De huidige spanningen in het 
Midden-Oosten zijn nog voor een groot deel te herleiden tot de gebeurtenissen van 
900 jaar geleden.

25 januari 2022 
De heer Siert Knigge ( 1944) is opgeleid in de Bedrijfseconomie aan de V.U. Ge-
promoveerd op de Sovjet Economie. Grotendeels werkzaam geweest als manager 
in de publieke sector. 25 jaar Provincie Zeeland, laatstelijk in de hoedanigheid van 
Directeur Welzijn, Economie en Bestuur. Thans: gepensioneerd. Momenteel  voorzit-
ter bezwarencommissie Waterschap en voorzitter netwerk Organisaties (15 stuks) 
Cultureel Erfgoed. 
De titel van de lezing is Inleiding Vrije Wil. Een “calvinistisch“ probleem.
Van lomp simplisme ( Nietzsche) tot vergoddelijking (Ayn Rand en neo liberalisme) 
tot ontmenselijking (Markus).

22 februari 2022
De heer Wim Wattel (1947) is medisch bioloog en redactielid van het landelijk 
kwartaalorgaan van de VVP “Vrijzinnig”. Hij was eerder werkzaam als docent Biolo-
gie en directie-lid in het Voortgezet Onderwijs. Een belangrijk interessegebied voor 
hem is het raakvlak tussen religie en (natuur) wetenschap- rationaliteit en zingeving 
als twee kanten van de medaille van de menselijke geest.
De titel van de lezing is: Chinese levenswijsheid uit de spiltijd.
“Een goede kok vervangt zijn mes eenmaal per jaar, aangezien hij het gebruikt om 
mee te snijden. Een middelmatige kok vervangt het elke maand, aangezien hij het 
gebruikt om mee te hakken. Maar mijn mes, dat ik toch al negentien jaar hanteer, is 
zo scherp alsof het pas gisteren is geslepen.” (Kok Ding, Zhuang Zi)
De spiltijd is de periode van 800 v.Chr. tot 200 v.Chr. waarin wereldwijd radicale cul-
turele veranderingen plaatsvonden. We zijn in het westen min of meer vertrouwd 
met Griekse filosofen als Heraclitus, Socrates en Plato en met het ontstaan van de 
Joodse Thora. Veel minder bekend zijn bij de meesten van ons de parallelle ontwik-
kelingen in China in grofweg dezelfde periode. Namen als Confucius en Lao Tse (Lao 
Zi) kennen we dan misschien nog wel, maar hoe ze dachten en wat dat voor hun 
levenspraktijk betekende? Daarover gaat deze lezing.
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22 maart 2022
Mevrouw Sjoukje Rosier (1956) studeerde aan de Academie voor Lichamelijke 
Opvoeding te Groningen. Zij heeft lesgegeven in het basisonderwijs, middelbaar 
onderwijs (havo en vwo) en middelbaar beroepsonderwijs, waarvan de laatste jaren 
aan het CIOS (Centraal Instituut Opleiding Sportleiders) in Goes. Daar gaf zij les in de 
vakken pedagogiek, didactiek, methodiek en didactisch practicum (leren lesgeven). 
Ook was zij mentor en studiecoach.
Naast haar werk had zij als vrijwilliger o.a. bestuursfuncties bij de Sportraad Vlissingen 
en de Penitentiaire Inrichting Middelburg. Sinds 2013 is zij actief als onbetaald me-
dewerker bij Slachtofferhulp Nederland.
De titel van de lezing is: Slachtofferhulp Nederland.
Slachtofferhulp Nederland (SHN) helpt na misdrijven, verkeersongevallen, rampen en 
calamiteiten. Het meemaken van een heftige gebeurtenis kan ingrijpend zijn. SHN 
biedt emotionele, juridische en praktische ondersteuning. De ondersteuning is altijd 
gratis.
Het uitgangspunt is: hulp bieden op het moment dat de cliënt dat wil, op een manier 
die past. Zo kort als kan, zo lang als nodig is.
De medewerkers zijn getraind en hebben veel ervaring in het helpen van slachtoffers. 
Sommige medewerkers zijn gespecialiseerd in hulp na een specifieke gebeurtenis, bij-
voorbeeld seksueel misbruik, een verkeersongeval of vermissing. 
SHN heeft juridische experts die een cliënt kunnen bijstaan in het strafproces of 
helpen schade vergoed te krijgen. Slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven, ern-
stige seksuele misdrijven en nabestaanden van moord en doodslag krijgen intensieve 
begeleiding van een casemanager. 

26 april 2022
Mevrouw Aleida Post-Suurmond (1969) behaalde in 2020 cum laude haar Master 
Koordirectie. Van 2014 tot 2020 reisde ze wekelijks naar het Conservatorium van Maas-
tricht en volgde ze directielessen in de voltijdopleiding bij Ludo Claesen. De theorie- 
en praktijklessen combineerde ze met de dagelijkse praktijk van het dirigeren van vier 
koren. 
Het is niet alleen de vreugde van het musiceren en dirigeren van haar Bachkoor BWV, 
het kamerkoor Cantus Choralis, de Goese Oratoriumvereniging COV en de cantorij van 
de Koorkerk, ook de sociale aspecten van het koorleven hebben haar warme belang-
stelling.
Het onderwerp van haar Master-research betrof het Zeeuwse koorleven en de nood-
zaak van het opleiden van nieuwe dirigenten. In coronatijd, waarin het koorleven 
grotendeels stil kwam te liggen,  kon ze haar lespraktijk met individuele leerlingen 
voortzetten. Ook was er tijd om deel te nemen aan de klankbordgroep van het ISK, de 
Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied, waarbij een honderdtal nieuwe psalmver-
sies werden beoordeeld als toevoeging aan het Nieuwe Liedboek onder de noemer 
“Psalmen anders”.  

De titel van de lezing is: “Voor de Koorleider”.  

Hierin spreekt Aleida zich uit over de twee bovengenoemde onderwerpen: de Psal-
men en het vak van koordirigent. Het cultureel erfgoed van de koorzang en de psal-
men moet haars inziens behouden blijven.
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Noteert u al vast de data van de bijeenkomsten in uw agenda!!

Mededelingen
Omdat ons ledental door de jaren heen wat geslonken is vanwege ouderdom en 
overlijden zijn wij op zoek naar nieuwe leden. Iedereen is welkom!!

De bijeenkomsten vinden net als vorig jaar plaats elke 4e dinsdag van de maand.
We komen bij elkaar in Café Willem, Wijkcentrum Hof van Buren, Oranjelaan 17, 
Middelburg.
Wij beginnen altijd met een gezamenlijke lunch (die 14 euro kost) om 12 uur en 
daarna start de lezing om 13.00 uur tot ongeveer 14.00 uur.

Verder heeft de penningmeester uw contributie voor het volgend seizoen weer nodig.
De contributie voor het seizoen 2021 – 2022 bedraagt dit seizoen 30 euro per lid.  
Wilt u dit zo spoedig mogelijk overmaken op rekeningnummer 
NL90SNSB0705787125 t.n.v. N.M.C. Immink- Vroomen Middelburg 

Ook dit seizoen weer de vraag eventuele afwezigheid bij de lezing en/of lunch tijdig 
af te melden bij de heer Albert de Visser tel 0118- 611868 devisseraj@zeelandnet.nl
Afmelden voor vrijdag 10.30 uur voorafgaand aan de bijeenkomst op dinsdag.
Als de lunch door de leden niet bijtijds afgemeld is komen de kosten voor uw eigen 
rekening.
Niet- leden zijn bij elke lezing welkom! Kosten om een lezing bij te wonen zijn voor 
hen 10 euro. 
Wel graag vooraf aanmelden bij Albert de Visser of José Viveen.  

Voor verdere informatie José Viveen, secretaris 0118-593312 jviveen@zeelandnet.nl 
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Taakgroep Diaconaat
Ondanks de coronabeperkingen hebben vele Koorkerkleden hopelijk toch een ontspan-
nen zomertijd gehad. Voor veel mensen, veraf en dichterbij, zal dat helaas niet het geval 
geweest zijn omdat ze getroffen werden door een natuurramp, zoals de aardbeving in 
Haïti of de overstromingen in West-Europa. Of dagelijks lijden onder oorlogsgeweld, zoals 
in Syrië, Afghanistan, etc. etc. of daarvoor gevlucht en vast zijn komen te zitten in Grieken-
land, Turkije of waar ter wereld dan ook.
Diaconaat, dienst aan de naaste, kan de ellende waarin deze mensen verkeren, niet weg-
nemen. Maar wél proberen om een bijdrage te leveren aan het overleven in noodsitua-
ties. Naast deze acute noodhulp worden vanuit de diaconale inzet ook tal van projecten 
ondersteund waarmee mensen weer een perspectief op een betere toekomst kunnen 
verwerven.
In deze bijdrage vragen we voor beide inzetten uw aandacht en financiële ondersteuning.
Gehouden collecten
Eerst geven we u nadere informatie over uw inzet voor diaconale doelen in juli en augustus.
Dat betreft dus alleen de directe inkomsten tijdens diensten, omdat wat u zelf hebt over-
gemaakt onbekend is.
* De collecten voor de kindervakantiekampen die Vluchtelingenwerk Nederland al 25 
jaar organiseert voor kinderen uit AZC’s, die gevlucht zijn voor oorlogsgeweld en honger, 
brachten € 355,70 op.
* De noodoproep van St. Bootvluchtelingen om vluchtelingen op Lesbos, die verkoeling 
in zee zoeken maar daarbij door beten ernstige steekwonden oplopen, met duurzame 
sandalen daartegen te beschermen, leverde € 131,45 op.
* Voor het meerjarenproject Delta Indonesië van onze PKN classis hebt u t.b.v. het deel-
project Opleidingen voor Sterke Vrouwen in Papoea € 108, 55 gegeven.
Hartelijk dank voor uw bijdragen.
Noodhulp Haïti
Na de grote aardbeving in 2010 is Haïti, een van de armste landen ter wereld, weer getrof-
fen door een zware aardbeving, met direct daarna een tropische storm. Met als gevolg 
1500 doden, ruim 7000 gewonden en grote materiële schade (85.000 huizen vernietigd 
of ernstig beschadigd.) Kerk in Actie vraagt in een noodoproep de PKN-kerken geld in te 
zamelen om via haar plaatselijke kerkelijke netwerk hygiëne- en noodbouwpakketten uit 
te delen, waterbronnen, elektriciteit en communicatiekanalen te repareren en gewonden 
en zieken op te vangen.  Voor € 62 kan een gezin een noodpakket verstrekt worden met 
o.a. dekzeilen, touwen en dekens om zich tegen het noodweer te beschermen.
Op 29 augustus zal hiervoor gecollecteerd worden. U kunt ook zelf uw bijdrage overma-
ken aan Diaconie PGM NL50 RABO 0385 382871 o.v.v. Noodhulp Haïti.
Collecten september
* Op 5 september wordt er in het kader van het werelddiaconaat gecollecteerd voor Een 
sterke kerk op een kwetsbare plek in Noord Ghana.
Veel jongeren in het arme noorden van Ghana trekken naar de hoofdstad Accra in de 
hoop daar werk te vinden. De meesten van hen komen bedrogen uit. De Ghanese kerk 
wil dat vertrek ontmoedigen door de jongeren kansen te bieden in hun eigen dorp. Met 
steun van Kerk in Actie kunnen ze een vak leren zoals kleermaker, kapper of timmerman. 
Daarnaast leert de kerk volwassenen lezen en schrijven en leidt ze voorgangers, die een 
voorbeeldfunctie hebben, op.
U kunt uw digitale bijdrage overmaken aan Kerk in Actie Werelddiaconaat Utrecht 
NL 89 ABNA 0457 4r7 457 o.v.v. project Noord Ghana.
* Op 12 september vragen we uw steun voor De kerk als plek voor hoop en herstel in Syrië 
met de najaarsactie “Bouw de kerk in Syrië weer op”.
Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je de situatie op veel plekken in Syrië kunt 
omschrijven. En nog steeds probeert de kerk mensen zo goed en zo kwaad als dat lukt te 
helpen.
Ze deelt maaltijden en medicijnen uit en zoekt onderdak voor mensen zonder huis. Kerk 
in Actie steunt dit belangrijke werk en helpt de kerk moed te houden. Zodat ze, ook in de 
zware tijden, een plek van hoop en herstel kan blijven.
Uw bijdrage is welkom op Protestantse Kerk Utrecht NL 10 ABNA 0444 444 777 o.v.v. ker-
ken Syrië.
*Op 19 september staat een dienst van Woord & Tafel gepland. Zoals met de werkgroep is 
afgesproken wordt er tijdens deze diensten steeds gecollecteerd voor ons classisproject 
Delta Indonesië. Deze keer is de ondersteuning van duurzame landbouw en coöperatieve 
samenwerking daarbij op Java via Trukajaya, de diaconale organisatie van de Javaanse 
kerk, aan de beurt.



10

Kerk in Actie Utrecht NL 89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Delta Indonesië project duur-
zame landbouw.
* Traditiegetrouw staat de laatste dienst in september, nu de 26-ste september, in het 
teken van de jaarlijkse, door de vredesorganisatie PAX georganiseerde, vredesweek.
Dat die inzet nog steeds hoogst actueel is blijkt uit het vele oorlogsgeweld waar in 
onze wereld talloze mensen, vooral vrouwen, jongeren en kinderen, onder lijden.
Het thema dit jaar is ook voor onze eigen samenleving actueel: “Op weg naar een 
inclusieve samenleving. Vrede, wie durft?”.
Ongelijkheid en uitsluiting liggen helaas diep verankerd in alle samenlevingen op 
onze planeet. Er kan pas vrede ontstaan als aan iedereen recht wordt gedaan. Daartoe 
steunt PAX het vredeswerk van organisaties en vredesactivisten op tal van plaatsen in 
de wereld. Zo is er het Musawat programma Opstaan tegen discriminatie waarvoor 
op 26 september gecollecteerd wordt. Musawat - gelijkheid in het Arabisch - is een 
regionaal vredesproject in Irak, Libanon en Palestina.
De verschillende religieuze en etnische groepen in deze landen weten vaak maar wei-
nig over elkaars tradities, overtuigingen en cultuur, met als gevolg spanningen, uit-
sluiting en discriminatie. Het Musawat programma bereikt duizenden jonge mensen 
met o.a. workshops over vrijheid van meningsuiting en religie; een zomerkamp dat 
contacten organiseert met lokale gemeenschappen, kerken en moskeeën; een kunst-
beurs met schilderijen over gelijkheid en vrouwenrechten, etc.
Naast de collectezak kunt u uw bijdrage overmaken op PAX, Utrecht NL03 TRIO 0390 
51150 00 o.v.v. Vredescollecte.
PAX steun niet alleen tal van lokale vredesprojecten maar spreekt zich regelmatig ook 
uit over actuele vredesvragen en de inzet voor wereldvrede.
Zo heeft PAX aan de nieuwe regering, waar we al lang op wachten, kort en krachtig 
10 ongevraagde vredesadviezen verstrekt om “het bijdragen aan vrede in de wereld, 
internationale solidariteit en respect voor menselijke waardigheid expliciet tot doel 
van het regeerakkoord te verheffen”.  Van deze lezenswaardige adviezen kunt u kennis 
nemen in het PAX bulletin van 1 juli 2021 op info@paxvoorvrede.nl 
Voor de vredesweekactiviteiten die op Walcheren tijdens de vredesweek georgani-
seerd zullen worden, verwijzen wij u naar de mededelingen die t.z.t. verschijnen in 
het huisblad de BODE.
Voor alle collectedoelen wordt zo mogelijk een informatiefolder uitgereikt.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdragen aan de zo noodzakelijke diaconale doe-
len.

Vooraankondigingen
* Op 9 en 16 oktober zullen de Nieuwe Kerk en de Koorkerk samen in ’t  Hofje weer 
inzamelingen voor de Voedsel- en Kledingbank houden. In de Vierpas van oktober 
geven we aan waaraan vooral behoefte is. Maar voor het geval u in september al uw 
najaarsopruiming uitvoert, vragen we u om uw herbruikbare kleding en schoeisel 
niet weg te gooien, maar te bewaren voor deze inzamelingen.
* Ook dit jaar organiseert Kerk in Actie landelijk weer een huis-aan-huis collecte voor 
de opvang en ondersteuning van vluchtelingen. Wie in Middelburg aan deze collecte, 
die van 22 t/m 27 november gehouden wordt, mee wil werken kan zich aanmelden 
bij de coördinatoren Ernst van Hartingsveldt:
ejcharti@gmail.com en Dick Hoeksema: dfhoeksema@zeelandnet.nl

  
Namens de Taakgroep Diaconaat, 
Jan Janse: janjansezeeland@gmail.com
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Inleveren kopij voor de volgende Vierpas
Iedereen die betrokken is bij de Koorkerkgemeenschap kan informatieve, inspirerende 
en verbindende artikelen aanleveren voor de Vierpas. 
De Vierpas van de maand oktober 2021 verschijnt op 26 september 2021. 
Kopij dient uiterlijk 17 september 2021 per e-mail te worden aangeleverd bij redacteur 
Adrie le Clercq. Zijn e-mailadres is:  adeleclercq@zeelandnet.nl 
Eventueel bij het artikel te plaatsen fotomateriaal graag in een aparte e-mail of bijlage. 

Nieuwe webmeester Koorkerksite   
Er is een nieuwe webmeester voor de site van de Koorkerk. 
Nadat Peter van Keulen de afgelopen twee jaar met veel plezier de website van de koor-
kerk heeft bijgehouden, heeft Anton Bil het stokje overgenomen. 
Anton is ruim geïnstrueerd door Peter hoe de teksten en lay-out van diverse pagina’s 
aan te passen.  Peter heeft er dan ook het volste vertrouwen in dat de site ook door 
Anton goed bijgehouden kan worden.  Want het bijhouden van een website is nodig; 
als de teksten en informatie niet up-to-date zijn dan wordt de site veel minder bezocht. 
Vandaar dat het belangrijk is om informatie die publiceerwaardig is naar Anton te stu-
ren, zodat hij op de hoogte is van de diverse wijzigingen en activiteiten. 
Dan kan hij ook zijn werk als webmeester goed uitvoeren. 
Het e-mailadres van de webmeester is: webmeester@koorkerk.nl 
Ook als je onjuistheden ziet op de website kun je dat via dit adres melden. 
De website zelf is te bereiken via het adres: https://www.koorkerk.nl

Beste Koorkerkers, Bent u ook zo 
iemand die moeite heeft om de 
predikant goed te verstaan? Die 
dichtbij de geluidsboxen gaat zit-
ten omdat er anders teveel langs 
hem/haar heengaat? En heimelijk 
weleens een beetje moppert op 
de geluidsinstallatie? 
Zelf herken ik dit maar al te goed! 
En nee, aan een gehoorapparaat 
ben ik nog niet toe… 
Maar ik heb inmiddels een prima 
oplossing gevonden: een ring-
leider-ontvanger. Eindelijk kan 
ik alles goed verstaan. Inmiddels 
gebruiken diverse Koorkerkers 
zo’n kastje, en ik hoor alleen maar 
positieve berichten.
Even wat techniek.  Hiernaastziet u 
het kastje, met een ‘oortje’. 
De Koorkerk is voorzien van een 
zogenaamde ringleiding. Op de 
vloer, rondom de banken, ligt een 
snoer dat verbonden is met de 
geluidsinstallatie. Dit veroorzaakt 
een elektromagnetisch veld. Het 
kastje zet dit vervolgens om in een 
geluidsignaal.
Tegenwoordig hebben trouwens 
de meeste gehoorapparaten deze 
voorziening al ingebouwd.  
Wij hebben als Koorkerk een 
test-kastje aangeschaft. Voor u, 
om gewoon eens te proberen. Er 
zit een oortje bij, maar als u liever 
die van uzelf gebruikt, kan dat 
natuurlijk ook.  
En mocht het u bevallen, en wilt 
u er zelf eentje aanschaffen: wij 
willen u daarbij helpen. De kosten 
zijn ca. 85 Euro.
Meer informatie? Leden van de 
Taakgroep Beeld en Geluid geven 
u die graag!

Gert Kooiman
De Taakgroep Beeld en Geluid 
bestaat uit: Joke Homan, Johan 
Klumpenaar, Joop Tillema en Gert

Lange Jan Project -  

Miniconcerten in de Koorkerk 
T/m 24 oktober 2021 op donderdagmid-
dag van 15.00 tot 15.30 uur.

DATUM 

2 september

9 september

16 september

23 september

30september

7 oktober

14 oktober

21 oktober

MEDEWERKERS:

Familie Jongepier, koperkwartet

Jan van Seters, altus en Jan Wisse, piano

Jeanine Melis, viool en Mark Christiaanse, orgel

Gerard Boot, orgel

Jacco Lamfers, piano

Joël Boone, orgel

Edgar van Boven, piano

Caroline Scheer, sopraan en Ester Groot, piano

De ringleider-ontvanger: een prima oplossing!



C o l o f o n
Predikant:
Vacant
Vragen/mededelingen aan de 
kerkenraad:
Scriba:   Luuk
scriba@koorkerk.nl
RGMZ, secr. Esther Meulblok
tel.: 0113-562531
VVPM secr. Nienke Slump
tel.: 0118-644326
boogertslump@planet.nl
Coördinerend koster: 
Henk Kappers 0118-639420
Organisten :  Martin van der 
Bent (rooster) 06 - 20543666
vdbentbol@zeelandnet.nl
Rien Balkenende, Bram de Wolf
Autodienst Els Koole
Tussen 18.00 uur en 19.00 uur is 
Els op zaterdagavond bereik-
baar op 06-19036870
Verhuur kerkgebouw: 
Coördinator : Johan Klumpe-
naar 0118-635989 
johanklumpenaar@xs4all.nl
Eindredacteur Vierpas:
Adrie le Clercq
adeleclercq@zeelandnet.nl 
Vormgeving Vierpas:
Janny Bil-Goudzwaard
jannybil@zonnet.nl
Doorgeven ziekte,
aanvragen bezoek:
Els Koole t: 06-19036870
joels@zeelandnet.nl
Marja Oostdijk
tel.: 06-48640747
 jmo@zeelandnet.nl
Rekeningnrs. Koorkerk:
• NL 52 INGB 0000 2185 95 t.n.v. 
VVHM Wijkkas Koorkerkge-
meenschap, Middelburg
• VVHM: NL 35 TRIO 0788 9579 29 
t.n.v. Vrijzinnige Hervormden 
Middelburg
• RGMZ:   NL38 INGB 0000 
630321 t.n.v. penningmeester 
RGMZ Middelburg

   

Allemaal de liefste
Wat een eer voor Els en mij om uitgenodigd 
te worden voor een bijdrage aan de Vierpas. 
Dat doen we met liefde!
Het begon voor ons zo’n 67 jaar geleden 
in Hoek van Holland, en wel in een zaaltje 
achter de Hervormde Kerk. We waren bei-
den lid van een groepje jongelui die hun 
zaterdagavonden met elkaar doorbrachten 
met muziek, soms wat diepgaande gesprek-
ken, zo nu en dan een dansje, en dat alles in 
eigen beheer.
Welnu, van het één kwam het ander, te 
weten een verloving in 1960, en een huwe-
lijk in ‘62, en 2 kinderen: 
Jan in ‘64, en Marieke in ‘67.
Els, geboren in Vlissingen, en via meerdere 
adressen op Walcheren vanwege de bombardementen en inundatie in WOII, na de oorlog 
met het ouderlijk gezin via Rotterdam naar Hoek van Holland verhuisd vanwege Els’ vaders 
werk bij de Stoomvaartmaatschappij Zeeland. Na haar opleiding tot apothekersassistente 
in Den Haag kwam zij daar ook te werken en later in Vlaardingen. 
Na de geboorte van ons eerste kind was Els huisvrouw. 
Nic., geboren en getogen in Heenweg, gemeente ’s-Gravenzande, als zoon van een landbou-
warbeider, mocht n aar de MULO, en dat voor een arrebeierskind!! Examen gehaald en aan de 
slag bij de KLM in Den Haag. Via enkele werkkringen o.a. in Zwolle uiteindelijk in’69 terechtge-
komen als exportmanager bij Vicon, landbouwwerktuigenfabriek in Nieuw Vennep.
In 2001 met vervroegd pensioen en direct daarna vanuit de drukke randstad verhuisd naar 
Middelburg.
Wij waren en zijn beiden altijd betrokken geweest bij het kerkelijk leven in de plaatsen waar 
wij woonden, en dat heeft zich ook in Middelburg voortgezet.
We prijzen ons gelukkig, dat we in de Koorkerkgemeenschap warm ontvangen zijn, en tot 
op de dag van vandaag, ondanks de strubbelingen, met plezier aan het werk van de kerk 
mee mogen doen.

De volgende tekst van Wilfred de Bruijn stond op 10/2/2018 in onze krant en geeft goed 
weer wat wij in de kerk ervaren:
“Het concept kerk vind ik ijzersterk. 
Je verenigt een groep mensen een keer in de week in dezelfde ruimte, 
om daar samen te zitten, te staan en te zingen. 
En te luisteren naar een intelligente analyse van complexe teksten, 
waar je ook nog door geïnspireerd kunt raken.
Waar vind je zoiets nog?
Een plaats waar mensen vrijwillig naartoe gaan 
om zich buiten de dagelijkse gang van zaken te concen-
treren 
op datgene wat het dagelijks leven overstijgt”

Nog even terug naar de liefste: uiteraard elkaar, onze 
kinderen en hun partners en hun nakomelingen: 
3 kleinkinderen, en ook nog de jongste telg: achter-
kleinzoon Alexander van 3, een lekker joch, de zoon 
van Willemijn, voor velen van u een bekende. Dit is ‘m.
Wij geven de pen door aan Gerlof van Hoek.

Els en Nic. van der Noll


